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Welkom!

Zondag 26 oktober 2025
6° van de Herfst
Maaltijd van de Heer

Ds. Henriette Bouwman

Voorganger:

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Jeremia 14: 7-10, 19-22
Lucas 18: 9-14

Lezingen:

Lied 961
Lied 84: 1en 6

Lied 301c

Lied 89: 1

Lied 25a

Lied 944: 1 en 3

Lied 1001

Lied 377:1en2,7,4en5,3en6
Lied 422

Liederen:

Collectes

1¢ collecte Kerstpakketten
2¢ collecte Pastoraat

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek
Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het
bedrag te bepalen (standaard € 2,00) en uw
bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de
betaling.

Agenda

Woensdag 29 oktober
10.00 uur Koffiemorgen

Donderdag 30 oktober
20.00 uur Muzikale reis — De Rank Zetten

Zondag 2 november
10.00 uur ds. Ds K.F. Visser, Veenendaal

Woensdag 5 november 2025

10:00 uur CVCK Presentatie door
Marijke van Dijk

“Vermaarde vrouwen of moordwijven?”

Woensdag 5 november 2025 10:00
Koffiemorgen

ﬂﬁ Protestantse
‘ ’r Kerk

Graag uw aandacht voor

Meeleven:

Dinsdagmorgen 21 oktober kwam het bericht dat
dhr. Gerrit Wassenburg is overleden in de leeftijd =
van 79 jaar. De laatste weken ging het snel

achteruit. Hij is vannacht rustig uit het leven Iy
weggegleden.

We denken aan zijn vrouw Wil en zijn zonen ‘
Arno en Ronald met hun partners en hun

kinderen die hun man, vader en opa verliezen.

De condoleance en de dankdienst voor zijn leven
zullen beiden in De Voorhof plaatsvinden.

Op maandagavond van 19.00-20.30 uur de
condoleance en dinsdagmiddag van 13.00-14.00
uur de dankdienst voor zijn leven.

Jarigen:
27-okt Mevr. H. Alberts
30-okt Dhr. G.J. ter Horst

Muzikale reis door de seizoenen
Het Gele Boekje - VIS

Ga met ons mee op een muzikale reis door de
seizoenen van het leven. We beginnen in de ver
stilling van de winter, ontluiken met de lente,
bloeien in de zomer en kijken terug in de herfst.
Elk seizoen roept zijn eigen gevoelens op, en via
muziek geven we daar samen uitdrukking aan.

Deze bijzondere zangavond wordt verzorgd door
drs. Mar van der Velden en Jaap van der Spek.
Mar begeleidt op piano en accordeon, Jaap
bespeelt het orgel en de trekharmonica.
Daarnaast wordt de avond verrijkt met de
klanken van een klein ensemble van
instrumentalisten, waaronder saxofonisten en
trompettisten.

We zingen liederen uit het Liedboek van de
kerken, en uit de bundels van Taizé en lona.
Een avond vol verstilling, herkenning en

verbondenheid, u bent van harte welkom!

30 oktober 2025 om 20.00 uur
De Rank, Zetten


https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gkFLoKhLTeSa1YNM96jC7w
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=PXkxf0u6Q0mgG8IiOU99iQ
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Vermaarde vrouwen of moordwijven? Oogst voor dankdag

CVCK - woensdagochtend 5 november 2025 in
de Voorhof - 10.00 uur.

Voor de liturgische schikking van Dankdag en
zondag 9 november willen we jullie graag
= inschakelen. Wie oogst heeft in fruit, groente,
Presentatie door Marijke van Dijk “Vermaarde { = noten, granen, pitten en/of andere producten kan
vrouwen of moordwijven?” . deze meenemen en op woensdag 5 november,
I Dankdag, in de kerk brengen in de ochtend of bij
de dankdagdienst. Daar maken we dan een
groot geheel van en kunnen we ook van uitdelen
aan anderen.
We hopen dat jullie allemaal meewerken om er
een kleurrijk en eetbaar geheel van te maken.

"Bijbelse vrouwen, ken je ze? Maria, moeder van
Jezus, zal wel bekend zijn. Maar hoe zit het met
Maria’s nieuwtestamentische naamgenoten
waarover een Babylonische spraakverwarring is
ontstaan? Ook in het Oude Testament komen we
bijzondere vrouwen tegen. Sommigen zijn
bekend, anderen nauwelijks, of zelfs apocrief,
zoals Judith. Allen hebben zich onderscheiden,
hun verhaal is opgetekend, zij zijn in de kunst
vereeuwigd.
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wintermarkt

Marijke van Dijk, kunsthistoricus en kunstenaar
neemt ons mee op reis door de
kunstgeschiedenis om te zien hoe Bijbelse
vrouwen verbeeld worden in prachtige,
ontroerende, soms schokkende en
onbegrijpelijke kunstwerken. Neem pen en
papier mee, want we starten met een kleine test
van onze Bijbelkennis!"

Guur weer, nu ik dit schrijf. Dan ga je weer
uitzien naar wat gezelligs op de donkere dagen.
Zoals naar de Wintermarkt op 6 december, van
10.00 tot 12.30 in de Voorhof.

Vanaf nu kunt u spullen voor de loterij kwijt in
een grote doos in de ontmoetingsruimte. Geen
rommelmarktspullen, maar misschien kunt u
anderen blij maken met spullen die eigenlijk in de
weg liggen en die kunnen dienen als
aantrekkelijke prijs. We zien er naar uit.

De lezing vindt plaats in de kerkzaal, waarbij ook
andere geinteresseerden welkom zijn. Vanaf
09.30 uur is er koffie en thee; de lezing begint
om 10.00 uur. Deze bestaat uit twee delen van
30 a 40 minuten. Tussendoor is er een kleine
pauze.

Dat doen we ook met aanmeldingen van mensen
die hun bijdrage willen leveren door wat lekkers
bij de koffie te bakken of een pan soep te
koken. U hoeft niet te wachten tot u gevraagd
wordt hoor.
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Samen maken we er weer wat gezelligs van, met

Naar Kerkasiel 3 november muzikale klanken waar Bart voor zorgt.

Op maandag 3 november gaan we weer naar het
kerkasiel van 20.00-22.00 uur. We vullen weer
twee uur in. Er zijn ideeén voor de invulling en
wie mee wil is van harte welkom. We bereiden
die dienst voor op woensdag 29 oktober om
19.30 uur in De Voorhof. We hopen weer met
een mooie groep mensen naar Kampen te gaan.
Het kerkasiel wordt nu al 11 maanden
volgehouden en met de verkiezingen in zicht
hopen we dat er uitzicht is voor de familie op een
verblijf in Nederland.

Wie mee wil, kan zich opgeven bij Henriétte.
Voor woensdag zal er nog een bericht zijn met
welk thema of welke invulling we in gedachten
hebben.

Contactpersonen:

Aleke van Vuren 0488 - 442894
Rina Kuenen 0344 - 642303
Anne Rozenbrand 0488 - 481438
Grada van Harten 0488 - 481156




Tenslotte

Op 31 oktober is het weer Hervormingsdag, ook
wel Reformatiedag genoemd. Deze dag staat bij
verschillende protestantse kerken in het teken
van Maarten Luther. Op 31 oktober 1517 heeft
hij zijn 95 stellingen tegen bepaalde gebruiken in
de Rooms-Katholieke Kerk gepubliceerd. Daarna
is er nog heel wat meer hervormd, of
gereformeerd, door bijvoorbeeld Martin Bucer en
Johannes Calvijn. Die grote hervormers en
reformatoren hebben heel wat stof tot nadenken
gegeven.

Maar ook in onze tijd is herformeren soms
noodzakelijk. Dat kan persoonlijk zijn door je te
bezinnen op je eigen leven en je rol in de kerk en
in de wereld. Met de verkiezingen van deze
week is dat een boeiend thema. Maar ook als
kerken in deze tijd moeten wij ons bezinnen op
onze rol in de wereld en op wie wij zijn als

- gemeente. De ooit door Maarten Luther
begonnen hervorming is een altijd durend proces
gebleken. De ene periode nog boeiender dan de
andere.

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk
woensdag 18.00 uur inleveren via

nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

Ds. Henriétte Bouwman

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag
Woensdag- en donderdagmorgen van
9.30 - 12.30 uur in De Voorhof aanwezig.
Mobiel 06 - 12 67 83 06

Email predikant@voorhofkesteren.nl

Gea Olthoff
Telefoon 06 — 23 10 61 46

Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de
dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten,
|Jzendoorn,

Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041XG
Kesteren.

Telefoon: 0488 — 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl
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